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ᨐ ᩡ᪱ᨋ᪳ᨕᩏᨋᩀ᪄ᨋᨕᨑᨋ᪠ᨓᨋᨵᩧ᪱ᨋᨑ᩶ᨋ᪤ᩏᨋ᩶᪱ᨋᨳᨑ᩶ᨋᩖᨋ᪣ᨋ᪠ᨋ᪠ᫎᨵᨋᨕᨎᨎ 
CONVERSATIE	  MET	  EEN	  ERVAREN	  OUDE	  MAN (Nyams myong rgan po’i ‘bel gtam) 
rJe Gung tang pa dKon mchog bstan pa’i sgron me (1762-1823) 
 
ᨌᨎ ᨎᨪᨓᨋ᪠ᨑᨋᨋ᪠ᨕ᪄ᨋ᪓ᩏᨋᨋᨑᨎᨎᩀᨋᨑᨑᨋ᪃ᨵᨋ᪠ᩔᨋ᪱ᨑᨋ᪤ᩏᨋ᪠ᨎ 
ᨎᨵᨋ᩶ᨋᩴ᪠ᨋᨋ᪇᪱ᨋᨋ᩹᩶ᨎᨎᨮᨕᨋ᪠ᨑᨋᩃ᪄ᨋ᪱ᨋ᪠ᩖ᩶ᨋ᩹ᨋᨵᨕᨎ  

Door	  het	  opgeven	  van	  de	  zaden	  van	  geboorte,	  	  
kan	  het	  lijden	  door	  ouderdom	  en	  dood	  niet	  langer	  ontstaan.	  	  
Ik	  buig	  neer	  voor	  de	  Moeni	  die	  alles	  wat	  gebrekkig	  is	  heeft	  uitgeput,	  	  
verbreek	  alstublieft	  de	  voortzetting	  van	  mijn	  cyclisch	  bestaan.	  

	  
ᨎᨑ᩶ᨋᨑᨋ᪥ᨕᨵᨋ᩶ᨵᨕ᪄ᨋᩲᩏᨋ᩶ᨑᨋ᪄ᨎᨎᩀᨋᨮᨕᨵᨋᩀ᩶ᨋᨕᨋᩡᨋ᪠ᨋᨎ 
ᨎᩏᨋ᫄ᨕᨋ᩼ᨓᨵᨋᨑᨋᨵᫍᨕ᪄ᨋ᪆ᨋᫍᨑᨵᨎᨎᨕᩏᨋᩧᨓᨋᩖᨕᨋ᩼ᨑᨋ᩼ᨑᨋᨨ᩶ᨋᨾᨓᩏᨎ 

Temidden	  van	  de	  uitgestrekte	  velden	  van	  het	  wereldse	  bestaan	  	  
rust	  een	  uitgeputte	  bejaarde	  (aan	  de	  kant	  van	  de	  weg).	  
Een	  door	  zijn	  jonge	  leeftijd	  trotse	  jongeman	  passeert,	  	  
die	  spottend	  de	  volgende	  vragen	  stelt.	  	  
	  

ᨎᩀ᩶ᨋᨕᨋᨻᨕᨋ᩹ᨵᨋ᪣ᨋ᪣ᨓ᩶ᨋᨚ᪄ᨎᨎᨵᫍ᪄ᨋ᩶ᩏᨋ᪱ᨑᨋ᪱ᩴ᪄ᨋᩖᨋᩖᨕᨋᩏᨎ  
᪣ᨓ᩶ᨋᨑᨋᩃᨋ᫄᪱᪄ᨋᩖᨑᨋᨑ᪄ᨋᨓᨎᨎ᩶ᨓᨋᨋᩀ᩶ᨋᨕᨋ᪄ᨋ᪼ᨋᨎ 

Hoe	  komt	  het	  toch	  dat	  oude	  mensen	  bij	  alles	  wat	  ze	  doen,	  of	  ze	  nu	  lopen	  of	  zitten,	  	  
alles	  anders	  dan	  anderen	  doen	  en	  onzin	  praten?	  	  
Wat	  is	  de	  reden	  waarom	  zij	  dat	  doen?	  	  
Daarop	  antwoordde	  de	  oude	  man:	  

	  
ᨎᨕᨵᨋᨑᨋᨋ᩶ᨋᨳᨵᨋ᩶ᨋᨹᨑᨎᨎᨋ᪱ᨋ᪀ᨑᩏᨋᨱᨕ᩶ᨋᩏᨋᨋᩡᨕ᪄ᨎ 	  
ᨎᩏᨋᩏᨋᨕᨋᨵᨑᨋᩔᨕ᪄ᨋ᪽᪱ᨋ᪄ᨎᨎᨱᨕ᩶ᨋᨋᨵᨋᩆᨕᨋᨵᨋᩖᨑᨵᨋᨑ᪄ᨎ 
  Jongeling	  die	  vliegt	  en	  zweeft	  op	  jong	  vlees	  en	  gezond	  bloed,	  

luister	  jij	  eens	  goed	  naar	  mij.	  
	   	   Het	  is	  nog	  maar	  een	  aantal	  jaren	  geleden,	  dat	  ik	  net	  zoals	  jij	  was.	  

Ik	  was	  zelfs	  nog	  veel	  sterker	  dan	  jij	  nu	  bent.	  
	  
ᨎ᪠ᩃᨵᨋ᪄ᨋᨹᨑᨋᨑᩏᨋᩬᨋᩏᨋᨑ᪄ᨎᨎ᪠ᩏᨋ᪄ᨋ᪣ᩏᨋᨮᨑᨋ᪥ᨕᩏᨋᩏᨋᩴ᪠ᨎ 
ᨎᩏᨋᨕᨋ᪄᪱ᨋᨮᨑᨋ᪣ᨋ᩶ᩏᨋ᪱᫅ᩏᨎᨎ᪱᫇ᨓᨋᨋᨋᨵᨋᨵᫍᨕ᪄ᨋ᪆ᨋ᩼ᨎ 

Als	  ik	  tijdens	  een	  race	  rende,	  kon	  ik	  zelfs	  een	  paard	  pakken,	  	  
en	  met	  een	  lasso	  kon	  ik	  zelfs	  een	  wilde	  yak	  vangen.	  	  
Mijn	  lichaam	  was	  even	  licht	  als	  een	  vogel	  in	  de	  lucht.	  	  
Ik	  was	  even	  knap	  als	  een	  godenzoon.	  
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ᨎ᪠᨞ᨵᨋ᪱᩶ᩏᨋᩖ᪄ᨋᨹᨑᨋᨵᨕᨋᩏᨋᨹᨕ᪄ᨎᨎᨑ᪄ᨋᩲᩏᨋᩖ᪄ᨋᨹᨑᨋᩀ᪄ᨋᩏᨋ᪠ᩧᨵᨎ 
ᨎᫍᨑ᪱ᨋ᪱ᩏᨋᩖ᪄ᨋᨹᨑᨋᨋᩏᨋᨕᨎ ᨎ᪠ᩏᨋᫀᨋᩖ᪄ᨋᨹᨑᨋᩬᨋᩏᨋᫍᨕ᪄ᨎ 

Ik	  had	  een	  gezonde	  blos	  op	  mijn	  gezicht	  en	  trok	  prachtige	  kleding	  aan.	  	  
Bovendien	  droeg	  ik	  dure	  sieraden.	  	  
Ik	  had	  buitengewoon	  smakelijk	  voedsel	  om	  te	  eten	  	  
en	  kon	  rennen	  en	  paardrijden	  als	  de	  beste.	  
	  

ᨎᫀᨓᨋᩀᨕ᩶ᨋ᪱ᨋ᪣ᨋᨵᩖᨑᨵᨋᩏᨋ᪱ᨓ᩶ᨎ ᨎ᩶ᨵᨋᨪᨑ᩶ᨋ᪱ᨋ᪳ᨕᩏᨋᨵᩖᨑᨵᨋᩏᨋ᪱ᨓ᩶ᨎ 
ᨎᩚᨑᨋ᪠ᨋᨕᩏᨋ᩶ᨕᨵᨋᨵᨋᨋᨕᩏᨎ ᨎᩀᨋ᪠ᩏᨋᩲᨕᨵᨋᩩᨋᨖᩏᨋ᪱ᨋᩥ᪱ᨎ 

Er	  is	  geen	  sport	  die	  ik	  niet	  heb	  beoefend	  	  
en	  geen	  enkele	  vreugde	  die	  ik	  niet	  heb	  ervaren.	  	  
Ik	  dacht	  nooit	  aan	  de	  de	  komst	  van	  de	  ouderdom	  	  
en	  zag	  geen	  enkele	  reden	  om	  het	  sterven	  te	  vrezen.	  
	  

ᨎ᪱᫇ᨋ᪠ᨓᨋ᩹ᨋ᫇ᨑᨑᨋᨋᨋᨹᨑᨎᨎᨵᨓᩏᨋ᪄ᨋ᪱ᨵᨕᨋ᪠ᨕᨋᨮᨕᨋ᪠ᨑᨋᩲᨕᨵᨎ 
ᨎᩀᨋ᪠ᨑᨋ᪃ᨵᨋ᪠ᩔᨋᨵᨕᨋᩖ᪄ᨋ᩶ᨑᨎᨎᩜᨵᨋ᪄ᨋᨕᩏᨋᩧᨓᨋᩖᨋᨹᨑᨋ᪱᪄᪄ᨎ 

Ik	  vermaakte	  mij	  met	  het	  lawaai	  van	  vrienden	  en	  familieleden,	  	  
waardoor	  ik	  voortdurend	  was	  afgeleid	  en	  waardoor	  mijn	  hoofd	  omliep	  	  
terwijl	  het	  lijden	  door	  ouderdom,	  wat	  verborgen	  is,	  	  
geniepig	  naderbij	  kwam	  en	  plotseling	  verscheen.	  

	  
ᨎᩏᨋᩀᨋᩏᨋᨵᨑᨋ᪱ᨋ᫄ᨕᨋᨎᨎ᫄ᨕᨋ᪠ᨑᨋ᩹ᨋᨋᨑᨋ᪄ᨋᨵ᩶ᨎ 	  
ᨎᨓᨋᨹᨑᨋ᪱ᨓᨋᨕᩏᨋᨋ᪠ᩮᨋ᫄ᨓᨎᨎᩏᨋƯᨋᨋᩏᨋᨫᨵᨋᨓᨋ᪥ᨕᨎ  

Dat	  ik	  ouder	  zou	  worden	  had	  ik	  niet	  gevoeld.	  	  
Het	  moment	  waarop	  ik	  het	  wel	  voelde,	  was	  het	  al	  te	  laat.	  	  
Als	  ik	  nu	  in	  een	  spiegel	  kijk,	  	  
word	  ik	  misselijk	  van	  mijn	  eigen	  lichaam.	  
	  

ᨎ᪕ᨑᨋ᪄ᨋƯᨋᨓ᪱ᨋᩲ᪱ᨋᩖ᩶ᨋᩡ᪱ᨎ ᨎᨵᨋᨋ᪱ᨵᨕᨋ᪄ᨋᩴᨋᩡ᪱ᨋᩧᨓᨎ 
ᨎᩀᨋᨋᨋ᪡ᨑᨋ᾽ᨑᩡᨋ᪽ᨑᨋᩛᨎᨎ᪱ᨵᨕᨋ᪄ᨋ᩶᪠ᩏᨋ᪠ᨋ᪠ᨩᨋ᪠ᨋ᩼ᨎ 

In	  het	  algemeen	  degenereren	  mijn	  lichaam	  en	  geest	  helemaal.	  	  
De	  ouderdom	  verandert	  me	  als	  het	  gezegende	  water	  	  
wat	  tijdens	  een	  initiatie	  op	  het	  hoofd	  wordt	  gesprenkeld,	  	  

	   en	  van	  daaruit	  het	  lichaam	  vult.	  
	  
ᨎᨬᨋᨕᨋ᩹ᩏᨋᩮᨋ᩶ᨙᨋ᪠ᨋ᩶ᨑᨎ ᨎ᪄ᨵᨋ᪄ᨕᨵᨋ᩼ᨑᨋ᪱ᨋ᩶ᨵᨋᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ  
ᨎᩚᨑᨋ᪠᩶ᨵᨋ᪱ᩚᨑᨋ᪱ᨑᨋᩂᩏᨋ᪱᩶ᨋ᩶ᨓᨎᨎ᪠ᨋ᪱ᨕᨑᨋᨕᨋᨹᨑᨋ᪠᪠ᨋᨋᨑ᪄ᨎ 
 Deze	  haren	  (op	  mijn	  hoofd),	  die	  inmiddels	  zo	  wit	  als	  een	  schelp,	  	  
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	   zijn	  niet	  wit	  omdat	  mijn	  onzuiverheden	  zijn	  weggewassen.	  
	   Ze	  zijn	  de	  pijlen	  van	  verachting	  van	  de	  heer	  van	  de	  dood,	  	  
	   die	  als	  rijp	  op	  me	  zijn	  gevallen.	  	  

	  
ᨎ᩶᪐ᨋ᪠ᨑᨋᨋᨵᩡᨓᨋᨳᨑᨵᨋᨳᨑᨵᨋ᩶ᨑᨎᨎ᪢ᨋᩛᩏᨋᩂᨵᨋᨑᨋᫍᨕᨋᨵᩡᨓᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ 
ᨎ᫄ᨓᨋ᫄᩶ᨋᨕᨋ᪱ᩏᨋ᩶ᨋᨑᨋᨻᩏᨎ ᨎ᩹ᨋᨑᨋ᪙ᨕᨋᩡᨋ᪥ᨑᨋᨋᨑ᪄ᨎ  
	   	   	   De	  diepe	  rimpels	  in	  mijn	  voorhoofd	  als	  de	  groeiringen	  van	  een	  hoorn,	  
	   	   	   zijn	  niet	  de	  vlezige	  plooien	  van	  een	  dik	  jong	  kind.	  
	   	   	   Ze	  zijn	  getekend	  door	  de	  tijd	  om	  bij	  te	  houden	  
	   	   	   hoeveel	  jaren	  van	  mijn	  leven	  al	  voorbij	  zijn.	  
	  
ᨎ᪠ᩮᨋ᩶ᨕ᩶ᨋᨑ᪱ᨋᨑ᪱ᨋ᪱ᩏᨋ᪠ᨋ᩶ᨑᨎᨎ᪱ᨑᨵᨋᩩᨋ᩹ᨋ᪠ᨋᨕᩏᨋ᪠ᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ  
ᨎ᩶᪠ᩏᨋᨕᨋᩡ᪱ᨋᨋ᪠ᨋᨑ᪠ᨋᨑᨎ ᨎ᪠ᩍᨑ᪠ᨋ᪄ᨋ᪣ᨋᩴ᪠ᨋ᩶ᨋᨋᨑ᪄ᨎ 

Als	  ik	  wanneer	  ik	  wil	  kijken,	  mijn	  ogen	  veelvuldig	  samenknijp,	  	  
is	  dat	  niet	  omdat	  er	  rook	  in	  mijn	  ogen	  is	  gekomen.	  	  
Het	  is	  omdat	  ik	  door	  de	  staar	  en	  degeneratie	  van	  mijn	  zintuigen	  	  
verduisterd	  ben	  en	  mijn	  capaciteit	  om	  dingen	  te	  doen	  is	  uitgeput.	  	  

	  
ᨎ᪇ᨋ᪠ᨋᨵᩧ᩶ᨋ᪄ᨋᩡ᪄ᨋᨋ᩶ᨑᨎᨎᨦᨕᨵᨋᩩᨋᨵᩏᨋᨵᩧ᪱ᨋᨕ᩶ᨋᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ 	  
ᨎᩍᨋᨚ᪄ᨋᩂᩏᨋ᪄ᨋᨻᨵᨋᨋ᪠ᫍᨑ᪄ᨎᨎᨋᩧᨓᨋᩲᨕᨋᨋᨓᨋ᪠ᨋᨑ᪄ᨎ 

Dat	  ik	  mijn	  hand	  achter	  mijn	  oren	  leg	  als	  ik	  wil	  luisteren,	  	  
is	  niet	  omdat	  ik	  verborgen	  geheime	  informatie	  verwacht,	  	  
maar	  omdat	  alle	  geluiden	  voor	  mij	  als	  veraf	  klinken	  	  
en	  ik	  me	  moet	  inspannen	  om	  te	  horen	  wat	  er	  wordt	  gezegd.	  
	  

ᨎ᪉ᨋᩛᨋᩲᨑᨵᨋᩲᨑᨵᨋ᪠᪠ᨋᨋ᩶ᨑᨎᨎ᪲ᨋᩧᨑᨵᨋ᩶ᨕᨋᨋ᪠ᩰᨋ᪠ᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ 
ᨎᨵᨋ᫄ᨓᨋᩏᨋ᫄ᨕᨑᨋᩚ᪠ᨋᨕ᪱ᨋ᩶ᨓᨎᨎᨵ᩹ᩏᨋ᪣ᨓ᩶ᨋᩡᨑᨋ᪱ᨋ᪠ᫎᨋᨋᨑ᪄ᨎ  
 De	  druppels	  vocht	  die	  uit	  mijn	  neus	  vallen,	  	  

zijn	  geen	  sierlijke	  ketting	  van	  parels.	  
Ze	  zijn	  het	  ijs	  van	  een	  intelligente	  en	  vitale	  jongeling,	  
dat	  door	  de	  brandende	  hitte	  van	  de	  zon	  is	  gesmolten.	  
	  

ᨎᨕᨋᨑᨋᨓᩏᨋ᪠ᨋᩯᩏᨋ᪠ᨋ᩶ᨑᨎᨎᨪᨓᨋ᩶ᨕ᩶ᨋᨕᨋ᪠ᩞᨓᨋᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ  
ᨎ᫄ᨓᨋ᩶ᨑᨑᨋᨮᨋᨋ᫄ᩏᨋ᪠ᨋᨑᨎᨎᨋ᪣ᨓ᩶ᨋᨵᨋᩚᨋ᪠᪃ᨋᨋᨑ᪄ᨎ  
 Deze	  rijen	  tanden	  zijn	  niet	  alleen	  maar	  uitgevallen	  

omdat	  er	  weer	  een	  nieuwe	  rij	  tanden	  onder	  groeit.	  
Het	  is	  als	  het	  opbergen	  van	  het	  bestek	  voor	  het	  eten,	  
want	  het	  kouwen	  van	  het	  voedsel	  van	  dit	  leven	  is	  bijna	  gedaan.	  
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ᨎᨮᨋᩛᨋᩲᨋᩲᨋ᪣ᨓ᩶ᨋᨋ᩶ᨑᨎᨎᨋᨋᩚᨵᨋᩚᨵᨋ᩶ᨓ᪠ᨋᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ  
ᨎᩔᨕ᪄ᨋ᪕᩶ᨋᨕᩏᨋ᪕ᨕ᩶ᨋᩲ᪱ᨋᩖ᩶ᨋᨎᨎᫍᨓ᪄ᨋᨕᨵᨋᩴ᩶ᨋᨑᨋ᩶ᨓ᪠ᨋᨋᨑ᪄ᨎ 
  Dat	  het	  spuug	  uit	  mijn	  mond	  druipt,	  	  

is	  niet	  omdat	  ik	  de	  grond	  wil	  sprenkelen.	  
Het	  is	  het	  verstrooien	  door	  onverschilligheid	  voor	  	  
en	  afkeer	  van	  alle	  bezittingen	  die	  ik	  eerder	  heb	  genoten.	  

	  
ᨎ᪱ᨑᨋᨵᨋ᪀᪠ᨋ᪀ᨑ᪠ᨋ᪼ᨋ᪠ᨋ᩶ᨑᨎᨎᨨ᩶ᨋᨑᨵᨋᨵᫍ᪄ᨋᫍᨑᨵᨋᨕ᩶ᨋᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ 
ᨎ᩶ᨕ᪄ᨋ᪱ᨓ᩶ᨋᩏᨵᨋᨱᨋ᪼ᨋᩚᨓᨋᨎ ᨎᩘᨓᨋᩏᨋᨋᩲᩏᨋᩚ᩶ᨋᨋᨑ᪄ᨎ 

Dat	  ik	  niet	  helder	  spreek	  en	  in	  herhaling	  verval,	  	  
is	  niet	  omdat	  ik	  een	  andere	  taal	  spreek.	  	  
Het	  is	  omdat	  mijn	  zinloos	  geklets	  zonder	  bedoeling	  toeneemt	  	  
en	  mijn	  tong	  ook	  vermoeid	  is	  geraakt.	  

	  
ᨎ᪠ᫍᨑ᪄ᨋᨋ᪠᪃ᨋᨑᩏᨋ᪱᩶ᨕᨵᨋᩏ᪄ᨋᨎᨎ᪗ᨓᨑᨋ᩼ᨋ᪠ᨵᨋᨹᨕ᪄ᨋᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ 
ᨎᨵᨋᨕᨑᨋᩏᨋ᫄ᨕᨋᨑᨋᨱᨓᨋ᪠ᨎᨎ᪱ᨑᨋ᪃ᨵᨋᩏᨋ᪱᩶ᨕᨵᨋ᪠ᩰ᪄ᨋᨋᨑ᪄ᨎ 
 Mijn	  gerimpelde	  gezicht	  met	  zijn	  slechte	  gelaatskleur,	  	  

is	  niet	  een	  apenmasker	  dat	  ik	  heb	  opgezet.	  
Mijn	  geleende	  jeugd	  is	  mij	  afgenomen,	  
wat	  deze	  lelijkheid	  als	  mijn	  echte	  gelaatskleur	  blootgeeft.	  	  

	  
ᨎ᪱ᨵᨕᨋ᪠ᨕᨋᨵᨋᨵᨋ᪣ᨓ᩶ᨋᨋ᩶ᨑᨎᨎᨵᫍ᪄ᨋᨹᨑᨋ᪣ᨋ᪠ᨋᨋ᪠ᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ 
ᨎ᪱ᩲᨋ᪣ᨓ᩶ᨋ᩶᪤ᨵᨋᨑᨋ᪉ᨓᨋ᪙ᨕᨵᨋᨎᨎ᪱ᨋ᪠ᨕ᩶ᨋᨠ᩶ᨋᨋ᩶ᨋ᪠ᨋᨑ᪄ᨎ 

Het	  voortdurende	  knikken	  van	  mijn	  hoofd	  	  
is	  niet	  omdat	  ik	  het	  werk	  van	  anderen	  goedkeur.	  
Ik	  ben	  getroffen	  door	  de	  stok	  van	  sterfelijkheid	  	  
en	  mijn	  hersenen	  vibreren	  met	  een	  ondraaglijke	  pijn.	  
	  

ᨎ᪱ᨋᨋᨮᨋᨵᩧ᩶ᨋᩇᨋ᪠ᨋ᩶ᨑᨎᨎᩂᨋᨮ᪠ᨋ᪠ᨕᨋ᪄ᨋ᫄ᨕᨋ᪠ᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ  
ᨎᨋᨋᩏᨋ᫄ᨕᨑᨋ᪄ᨕᨋ᪢ᨋ᩶ᩏᨎᨎ᩼᪄ᨋᨋᩮᨕᨋ᪠ᨑᨋ᪇᪱ᨋᨺᨋᨑ᪄ᨎ 

Als	  ik	  over	  de	  weg	  loop	  is	  mijn	  lichaam	  voorover	  gebogen,	  
niet	  omdat	  ik	  zoek	  naar	  een	  verloren	  naald.	  
Het	  is	  de	  manier	  van	  lopen	  van	  iemand	  die	  de	  juwelen	  van	  zijn	  jeugd	  
heeft	  laten	  vallen	  en	  zijn	  gezonde	  verstand	  heeft	  verloren.	  	  
	  

ᨎᩏᨋ᫄ᨓᨋᨵᨋ᪠ᫍᨑᨋ᫉ᨵᨋᨋ᩶ᨑᨎᨎᨵᨋᨑᨋ᩶ᨋ᪱ᨕᨋ᪣ᨋᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ 
ᨎ᪣ᨑ᪄ᨋᨋƯᨋᨕᨋ᪱ᨋᩲᨓᨵᨋᨑᨎᨎ᪱ᨋ᩶ᨓᨵᨋᨵᨋᨋ᪣ᨓ᩶ᨋᨋᨋᨑ᪄ᨎ 

Als	  ik	  bij	  het	  opstaan	  alle	  vier	  ledematen	  moet	  gebruiken,	  
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doe	  ik	  dit	  niet	  omdat	  ik	  graag	  een	  koe	  imiteer.	  
Het	  komt	  doordat	  mijn	  armen	  steun	  moeten	  geven	  	  
aan	  benen	  die	  mijn	  lichaam	  niet	  meer	  kunnen	  dragen.	  
 

ᨎ᪂ᨕ᩶ᨋ᫄ᨓᨋᩚᨓ᪱ᨋᨹᨑᨋᩏᨋ᪠ᨋ᩶ᨑᨎᨎᨻᨕᨵᨋᨋᨮᩏᨋᨋ᪣ᨓ᩶ᨋᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ 
ᨎ᪗ᨕᨋ᩶ᨵᨑᨋᨓ᪱ᨋᨑᨋ᩶ᩏᨋᩲᨵᨋ᩶ᩏᨎᨎᩏᨋ᫄ᨕᨑᨋᩏᨋᩲᨵᨋᩚ᩶ᨋᨋᨑ᪄ᨎ 

Als	  ik	  met	  een	  harde	  plof	  neerval	  als	  ik	  ga	  zitten,	  
is	  dit	  niet	  omdat	  ik	  boos	  ben	  op	  mijn	  vrienden.	  
Het	  koord	  van	  mijn	  uitbundige	  geest	  is	  geknapt,	  
tegelijk	  met	  het	  koord	  van	  mijn	  jeugdigheid.	  
 

ᨎᨻᨕᨋ᫄ᨓᨋᨕ᪱ᨋᨕ᪱ᨋᨮᨕᨋ᪠ᨋ᩶ᨑᨎ ᨎ᪱ᨑᨋᩚᨓ᪄ᨋᨵᨕ᪱ᨋᩮ᪠ᨋ᪣ᨓ᩶ᨋᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ  
ᨎ᪄ᨋ᫄ᨕ᩶ᨋᨯᨋᨕᨋᨋᩖᩏᨋᩏᨎ ᨎᩘᨑ᪠ᨋᨋᨕᨋ᩼ᩏᨋᨕᨋ᪠ᨋᨑ᪄ᨎ  

Als	  ik	  langzaam	  schuifel	  met	  een	  onzekere	  gang,	  
is	  dat	  niet	  de	  hooghartige	  loop	  van	  een	  belangrijk	  persoon.	  
De	  last	  van	  mijn	  leeftijd	  is	  zo	  zwaar	  geworden	  
dat	  ik	  moeite	  heb	  om	  mijn	  evenwicht	  te	  bewaren.	  
 

ᨎᨵᨋᨋ᪠ᨋ᪠ᨋ᩶ᨋ᪠ᨋ᩶ᨑᨎᨎ᪄ᨕᨋᨋ᪠ᨋᨋ᪣ᨓᨋᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ  
ᨎᨵᨋᨋᨕ᩶ᨋ᫄᩶ᨋᩖᨑᨵᨋᩖᨋ᩹ᨎᨎᨵᨑ᪄ᨋ᫊ᨓᨋᨕᨵᨋᨑᨋ᩶ᨕᨵᨋᨋᨑ᪄ᨎ 

Het	  feit	  dat	  mijn	  handen	  voortdurend	  heen	  en	  weer	  bewegen,	  	  
is	  geen	  teken	  van	  inhaligheid	  naar	  rijkdom.	  
Het	  komt	  door	  mijn	  angst	  dat	  de	  Heer	  van	  de	  Dood	  	  
alles	  wat	  ik	  bezit	  plotseling	  zal	  wegnemen.	  
 

ᨎ᪠ᨋ᪠ᩩᩏᨋᩢᩏᨋᨋ᪕ᨕ᩶ᨋᨋ᩶ᨑᨑᨎᨎᨋᨋᨓᨋ᪉ᨋ᪣ᨓ᩶ᨋᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ  
ᨎᩮᨕᨋ᪠ᨑᨋ᪱ᨓᨋ᩼ᨕ᩶ᨋᩡ᪱ᨋᨋᨑᨎᨎ᪱ᨑᨋᩀ᪄ᨋᨪᨓᨋᨹᨑᨋ᩶ᨕᨵᨋᨋᨑ᪄ᨎ  

Dat	  ik	  weinig	  eet	  en	  kleine	  beetjes	  drink,	  	  
is	  niet	  vanwege	  gierigheid	  met	  voedsel.	  
Maar	  deze	  oude	  man	  is	  bang	  dat	  hij	  eraan	  zal	  bezwijken	  	  
omdat	  het	  vuur	  in	  mijn	  maag	  is	  verzwakt.	  	  
 

ᨎᨵᨕᨋᩛᩏᨋ᪠ᨋ᪠᩶ᨓᨋᨹᨕ᪄ᨋᨋ᩶ᨑᨎᨎᩏᨋᩚᨋ᪣ᨋ᪄ᨋᨳ᪠ᨋᩃᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ 
ᨎ᪄ᩏᨋᨵᨑᨋƯᨋᩰᨕ᪠ᨋᨕᨋ᪠ᨋᨑᨎ ᨎᨵᨕᨋᩏᨋᨯᨋ᩶ᨋᨕᩏᨋ᪠ᨋᨑ᪄ᨎ 

Dat	  ik	  zulke	  lichte	  en	  comfortabele	  kleding	  draag	  	  
is	  niet	  om	  op	  te	  scheppen	  dat	  ik	  weinig	  nodig	  heb.	  
Omdat	  mijn	  lichaam	  zijn	  innerlijke	  kracht	  heeft	  verloren,	  
zijn	  zelfs	  mijn	  kledingstukken	  een	  last	  geworden.	  
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ᨎᩰᨕ᩶ᨋ᩶᪢ᨵᨋ᫄ᩏᨋᫍᨑᩏᨋᨋ᩶ᨓ᪠ᨋᨎᨎᨵᫍ᪄ᨋᨋᩔᨵᨋᩘᨵᨋ᪠ᨓᨵᨋᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ 
ᨎ᩶᪢ᨵᨋᨑᨋᨺᨋ᪠ᨋ᪥ᨓᩏᨋ᪥ᨓᩏᨋ᩶ᨑᨎᨎ᪄᪱ᨋ᪱ᨮᨋᨋ᩶ᨕ᩶ᨋᩔᨋᩮᨋᨑ᪄ᨎ 

Als	  ik	  veelvuldig	  moet	  zuchten	  en	  in	  lange	  halen	  uitadem,	  	  
is	  dat	  niet	  omdat	  ik	  mantra-‐adem	  op	  iemand	  uitblaas.	  
Het	  zware	  verloop	  van	  mijn	  ademhaling	  is	  een	  voorteken	  
dat	  mijn	  adem	  in	  de	  lucht	  wil	  verdwijnen.	  
 

ᨎ᪣ᨋ᪕ᨕ᩶ᨋᩲ᪱ᨋᩖ᩶ᨋᨹᨋ᪠ᨋ᩶ᨑᨎᨎᩖᨕᨋᩛᩏᨋᨵᩏᨋ᩼᪄ᨋ᪣ᨓ᩶ᨋᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ 
ᨎᩀᨋᨋᨵ᩶ᨕ᪄ᨋᨹᨑᨋᨑ᪄ᨋᨋᨑᨎ ᨎᩏᨋ᩶ᨕ᩶ᨋ᩶᪠ᩏᨋ᪄ᨑᨋ᪱ᨓ᩶ᨋᨋᨑ᪄ᨎ 

Dat	  ik	  voortdurend	  mijn	  activiteiten	  moet	  bijstellen	  	  
komt	  niet	  doordat	  ik	  enkel	  dwaas	  ben	  en	  impulsief.	  
Ik	  ben	  overweldigd	  door	  het	  demon	  van	  ouderdom	  	  
en	  heb	  daarmee	  al	  mijn	  macht	  van	  zelfbeheersing	  verloren.	  
	  

ᨎᨋ᩶ᨕ᪄ᨋᩲ᪱ᨋᩖ᩶ᨋ᪠ᩞᨓ᩶ᨋᨋ᩶ᨑᨎ ᨎ᪉ᩏᨋᩛᩏᨋᨋᩂᨵᨋ᪣ᨋᨋ᪱ᨑ᪄ᨎ 
ᨎᩬᨓ᪄ᨋᨹᨑᨋ᩶᪠ᩏᨋᨕᨋᩡ᪱ᨋᨋᨑᨎᨎ᩼᪄ᨋᨑᨵᨋᨓᨋᨋᨑ᪠ᨋᨋᨑ᪄ᨎ  

Als	  ik	  alles	  vergeet	  wat	  ik	  verondersteld	  word	  te	  doen,	  	  
is	  dat	  geen	  teken	  van	  verwaande	  onverschilligheid.	  
Al	  mijn	  lichamelijke	  vermogens	  zijn	  verzwakt	  	  
en	  mijn	  geheugen,	  intelligentie	  en	  kennis	  liggen	  in	  duigen.	  
 

ᨎ᩶ᨋᩮᨋᩏᨋᨋᨋ᪱ᨑᨋ᩶ᨵᨕᨎᨎᩀᨋᨋ᪱ᨋ᪠ᨵᨕᨋ᪕ᨑᨋ᪄ᨋᨕ᩶ᨎ  
ᨎᨕᨋᨵ᪱ᨋᨕ᪄ᨋ᩹ᨋᨱᨕ᩶ᨋᨋᩏᨎᨎ᪠ᩏᨋᩚᨓ᪄ᨋᩔᨋ᪱ᨋᨓ᪠ᨋ᪄ᨋᨕᩏᨎ  

Het	  is	  niet	  nodig	  nu	  met	  mij	  te	  spotten,	  	  
want	  al	  wordt	  de	  ouderdom	  komt	  voor	  iedereen.	  	  
Ook	  al	  ben	  je	  nu	  nog	  jong,	  de	  boodschappers	  van	  de	  dood	  
zullen	  binnen	  een	  paar	  jaar	  ook	  bij	  jou	  aankloppen.	  

	  
ᨎᩏᨋ᪠᩶ᨋ᪇ᨋ᪠ᨋ᪱ᨑᨋᨻᨕᨋᩰᨓᨎ ᨎᩡ᪱ᨋ᪳ᨕᩏᨋ᪄ᩏᨋ᪄ᨋᨪᨓᨋᩧᨓᨋᨕᩏᨎ  
ᨎ᩶ᨓᩏᨋᩏᨋ᫄ᨓᨋᨕᨋ᪱ᨋᨻᨑ᪠ᨋᨎᨎᩏᨋᨑᨋᨕᨋ᪽᪱ᨋᨱᨕ᩶ᨋ᪱ᨑᨋ᪂ᨕ᩶ᨎ  

Ook	  als	  mijn	  woorden	  niet	  veel	  indruk	  op	  je	  maken,	  	  
de	  ervaring	  leert	  dat	  jou	  hetzelfde	  zal	  overkomen.	  
Omdat	  de	  mensen	  tegenwoordig	  niet	  meer	  zo	  lang	  leven,	  	  

	   is	  er	  geen	  garantie	  dat	  jij	  net	  zo	  oud	  zal	  worden	  als	  ik.	  	  	  
	  

ᨎᨵᨋᩧᨓᨋ᪂᩶ᨋ᪄ᨋ᫄ᨕ᩶ᨋ᩶ᨑᨋᨎ ᨎᨮᨋᩏᨋᩚᨓᨋᨻᨵᨋ᪱ᨑᨋ᪆ᨋ᪱ᨕ᩶ᨎ  
ᨎ᪣ᨋᨑᨋ᪄ᨋ᩹ᨋᨵᫍᨕ᪄ᨋ᪆ᨋᨑᨎ ᨎ᪱ᨑᨋᨋᨱᨑᨋᨵᨕ᪱ᨋᪧᨋ᫄ᨕᩏᨋᨕᨎ 
    Indien	  je	  wel	  zolang	  leeft,	  is	  er	  geen	  garantie	  dat	  je	  net	  zoveel	  kracht	  
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	   	   	   zult	  hebben	  om	  je	  stem	  te	  verheffen	  als	  ik	  nu	  doe.	  
Daarop	  antwoordde	  de	  jongeman	  geschrokken:	  jij	  misbaksel,	  	  	  
geminacht	  door	  de	  mensen	  en	  weggejaagd	  door	  de	  honden.	  	  	  
	  

ᨎᨱᨕᨋ᩼ᨋ᪣ᨋᩧᨓᨋ᪂ᨕ᩶ᨋᨋᨎ ᨎᩔᨕ᪄ᨋ᩹ᨋᨑᨋ᪄ᨋ᩶ᨵᨋᨓᨋᫍᨓᨎ 
ᨎ᪄ᨋ᩹ᨋᩀ᩶ᨋᨕᨋᨳᨓᨋ᫉᪱ᨋ᪠ᩖᨎ ᨎ᫄ᨓᨋᨑᩏᨋᨪᨑ᩶ᨋᩂᨵᨋ᩶ᨕ᩶ᨋᨋᨎ 

Jouw	  lichaam	  is	  lelijk	  en	  opgebruikt.	  	  
Ik	  zou	  liever	  sterven	  dan	  te	  blijven	  leven	  als	  ik	  net	  zo	  moet	  worden	  als	  jij.	  
De	  oude	  man	  glimlachte:	  	  
Oh,	  je	  wilt	  voor	  altijd	  jong	  blijven	  en	  niet	  oud	  worden?	  
	  

ᨎᩀᨋᨋ᪱ᨑᨋ᩶ᨕ᩶ᨋᨋᨓᨋᨾᨓ᪄ᨎ ᨎᨑᨋᩏᨋᨪᨑ᩶ᨋᩃᨋ᩶ᨙᨋ᪱ᨕᨋᨑ᪄ᨎ  
ᨎ᩶᩶ᨋᨋ᩶ᨙᨕᨋᨋ᪱ᨋᨕᨋᨑᩏᨎᨎ᩶᪱ᨋ᫄ᨑᨵᨋ᩶ᨕ᪱ᨋᨋ᫅ᨋ᪠ᫍᨑ᪄ᨋᩏᨎ 
ᨎᩲᨕᨋ᪠᪱ᨋᩆᨕ᪱ᨋᨋ᪣ᨋᨕ᩶ᨋ᪄ᨎᨎ᪄᪱ᨋᫍᨑᨵᨋᨑᨋᩏᨋᨪᨑ᩶ᨋᨋᨑ᪄ᨎ 
   Je	  zegt	  dat	  je	  liever	  jong	  doodgaat	  dan	  zo	  oud	  te	  worden	  als	  ik?	  

Maar	  als	  de	  tijd	  van	  je	  dood	  nadert	  zul	  je	  ontdekken	  dat	  het	  nog	  niet	  zo	  gemakkelijk	  is	  
om	  de	  dood	  vrijwillig	  en	  vol	  vertrouwen	  tegemoet	  te	  zien.	  
Alleen	  als	  je	  zwakkeren	  nooit	  kwetst,	  je	  geloften	  en	  samaya-‐verbintenissen	  op	  de	  juiste	  
manier	  houdt,	  en	  de	  wijsheden	  van	  studeren,	  nadenken	  en	  mediteren	  ontwikkelt,	  

	   	   	   zal	  het	  misschien	  mogelijk	  zijn	  om	  gelukkig	  te	  sterven.	  	  	  
	  
ᨎᩏᨋ᪄ᨑᨋ᩶ᨓᨋ᩼ᨋᩗᩏᨋ᩶ᨋᩏᨎᨎᨓ᪱ᨋᨋ᫇ᨑ᪄ᨋᩃᨋ᪱ᨑᨋ᩹ᨵᨋᨎ 
ᨎᩏᨋᨕᨋᩀᨋᩏᨋᨵᨕ᪄ᨋ᪄ᨋ᩶ᨵᨎᨎᫍᨵᨋᨵᩖᨑᨵᨋᨑ᪄ᨋᩏᨋ᪠᪂᩶ᨋ᪄ᨋᩥ᪱ᨎ 

Maar	  de	  meeste	  mensen	  hebben	  nog	  geen	  moment	  lang	  gedacht	  
aan	  spirituele	  waarden.	  	  
En	  nu	  koester	  ik	  iedere	  dag	  als	  een	  kans	  om	  te	  trainen	  
in	  de	  principes	  van	  de	  spirituele	  weg.	  
Ook	  al	  is	  mijn	  lichaam	  oud	  geworden,	  ik	  wil	  graag	  langer	  leven.	  	  
Je	  moet	  denken:	  al	  kan	  ik	  maar	  één	  dag	  langer	  leven.	  	  	  
	  	  

ᨎ᪣ᨋᨋᨵᫍᨕ᪄ᨋ᪆ᨋᪧᨕᨋᨺᨋᩧᨓᨎᨎ᪠᩶ᨓ᪄ᨋ᪄ᨕᨋ᪠᩶ᨓ᪄ᨋ᪄ᨕᨋᩀ᩶ᨋᨕᨋ᪠᩶ᨓ᪄ᨎ 
ᨎ᪱ᨑᨵᨋᨵᨑᨋ᪱ᩏᨕ᪄ᨋ᪱ᨋ᪱ᩲᨕᩏᨋ᪠ᨋ᩶ᩏᨎᨎᨱᨕ᩶ᨋᨑᨋ᪠᩶ᨋᨋᩏᨕᨋᨕ᩶ᨋᨎ 
ᨎ᩶᪱ᨋᨳᨑ᩶ᨋᨓ᪱ᨋᨋ᪠᪠ᨋ᪤ᩏᨎ   

Toen	  veranderde	  de	  houding	  van	  de	  jonge	  man.	  	  
Ja	  oude	  man,	  het	  is	  waar.	  Wat	  ik	  met	  mijn	  eigen	  ogen	  heb	  gezien	  
en	  met	  mijn	  eigen	  oren	  heb	  gehoord,	  komt	  overeen	  met	  wat	  	  
u	  mij	  hebt	  verteld.	  Uw	  expliciete	  woorden	  hebben	  mij	  diep	  geroerd.	  
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ᨎᩀᨋᨑᨋ᪃ᨵᨋ᪠ᩔᨋᨋᨓᨋᩏᨎᨎᩀ᪄ᨋᨕᨋᨵᨕᨋ᪱ᩲᨕᩏᨋᨑᨵᨋᨵ᪱ᨋᩚᨓᨎ  
ᨎᩜᨑᨵᨋᨋ᩶ᨓᨋ᩼ᨋ᪱ᨑᨋ᪤ᩏᨋ᪠ᨒᨎᨎᩲ᪠ᨋᨑᨵᨋᨕ᩶ᨋ᪄ᨋ᩼ᩏᨋᨕᨋᨕ᩶ᨎ 

Het	  lijden	  van	  het	  ouder	  worden	  is	  inderdaad	  intens.	  	  
U	  bent	  al	  oud	  en	  hebt	  zoveel	  ervaring	  opgedaan,	  	   

   vertel	  mij	  eerlijk	  of	  er	  een	  methode	  bestaat,	  
waarmee	  ik	  al	  deze	  verschrikkingen	  kan	  vermijden?	  

	   	   	   	  
ᨎ᪣ᨋᨋᩀ᩶ᨋᨕᨋ᫉᪱ᨋ᪠ᫍᨑ᪄ᨋ᩹ᨎ  

Daarop	  glimlachte	  de	  oude	  man	  nog	  eens	  en	  zei:	  
	  

ᨎ᩶ᨓᨋᨑᨋᩲ᪠ᨋᨕ᩶ᨋᨋᩏᨋᨎᨎ᪣ᨓ᩶ᨋᩏᨋ᪙ᨋᩚᨓᨋ᪱ᨑᨋ᩶ᨵᨕᨋ᪱ᨕ᩶ᨎ 
ᨎᨪᨓᨋ᫄᩶ᨋᩲ᪱ᨋᩖ᩶ᨋᩚᨑᨋ᪄ᨋᩏᨎ ᨎᩀ᩶ᨋ᪄ᨋᩚᨑᨋ᪠ᨋᩢᩏᨋᨋᨑ᪄ᨎ 

Ja	  zulke	  methoden	  zijn	  er	  en	  ze	  zijn	  niet	  eens	  zo	  moeilijk.	  
Als	  men	  die	  volgt,	  is	  het	  meeste	  lijden	  niet	  nodig.	  
Maar	  omdat	  alles	  wat	  wordt	  geboren,	  weer	  moet	  sterven,	  
is	  het	  ouder	  worden	  een	  onderdeel	  van	  het	  sterven.	  

   	  	  
ᨎ᩶ᨵᨕᨋᩃᨋ᪱ᨑᨋᩚᨑᨑᨋᩲ᪠ᨋ᩶ᨵᨕᨋᩏᨎᨎ᩶ᨓᨋ᪄ᨑᨋᨵᩏᨋ᩹ᨋᨕᩏᨋᩏᨋ᪱ᨓ᩶ᨎ 
ᨎᩔᨕ᪄ᨋ᪣ᨕ᪄ᨋᩏᨋᩂᨋ᪣ᩏᨋᨓ᪱ᨋ᩶ᩏᨎᨎᨪᨓᨋᩚᨓ᪄ᨋᩂᨋᪧᨕ᪄ᨋᩲ᪱ᨋᩖ᩶ᨋ᩶ᨎ 

 Indien	  je	  een	  methode	  wenst	  als	  oorzaak	  om	  niet	  te	  hoeven	  sterven,	  	  
	   	   	   die	  bestaat	  helemaal	  nergens,	  waar	  je	  ook	  naar	  toe	  gaat.	  
	   	   	   Alle	  grote	  personen	  van	  het	  verleden,	  de	  boeddha’s	  en	  bodhisattva’s,	  
	   	   	   heiligen	  en	  koningen	  zijn	  heengegaan.	  
	  	  
ᨎ᩶ᨋᩮᨋ᪠ᫎᨵᨋᨋᨚ᪄ᨋᩏᨋ᩶ᨎᨎᨱᨕ᩶ᨋᩏᨋᨵᩖᨑᨵᨋ᪢ᨋᨵᩏᨋ᪄ᨋ᪂ᨕ᩶ᨎ 
ᨎ᩶ᨓᨋ᪠ᨋᩚᨕᨋᨑᨵᨋ᪣ᨓ᩶ᨋ᪆ᨋ᪄ᨎᨎᩀᨋᨋƯᨋᨕᨋᩁ᩶ᨋ᪄ᨋᩏᨎ 

Ook	  iedereen	  die	  nu	  leeft,	  zal	  op	  een	  dag	  de	  dood	  onder	  ogen	  moeten	  zien,	  
dus	  waarom	  zou	  jij	  dan	  als	  enige	  in	  leven	  blijven?	  	  
Daarom	  moet	  men,	  indien	  men	  de	  capaciteit	  heeft	  om	  Dharma	  te	  beoefenen,	  	  
zelfs	  indien	  het	  lichaam	  door	  ouderdom	  in	  verval	  is	  geraakt,	  
	  

ᨎᨓ᪱ᨋᨋ᩶ᨵᨋ᪗ᨕᨑᨋᨵ᩶ᨓᩏᨋᫍᨑᨵᨋᨕ᩶ᨎ ᨎᩚᨑᨋ᪠ᨋᩲᨕᨵᨋᩩᨋ᪠᪠ᨋ᪄ᨋᩏᨎ 
ᨎ᪢ᨋᩛᩏᨋ᪙ᨋᨱᨑ᪱ᨋᨻᨕᨋ᪠ᨋ᩼ᨎ ᨎᩲ᪠ᨋᨑᨋᩏᨋᫀᨓᨋ᩶ᨑᨋᨋᨵᨎ 
   in	  de	  geest	  energiek	  en	  vreugdevol	  zelfvertrouwen	  opwekken,	  
	   	   	   zodat	  zelfs	  indien	  het	  sterven	  je	  ineens	  overvalt,	  
	   	   	   je	  sterft	  zoals	  een	  verloren	  zoon	  opgewekt	  terugkeert	  	  

naar	  het	  huis	  van	  zijn	  vader.	  Dit	  is	  de	  meest	  diepzinnige	  methode.	   	   	   	  
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ᨎᩏᨋᩂᨋᨋᩏᨋᨵᩏᨋ᩹ᨋ᪱ᨓ᩶ᨎᨎ᪱ᨑᨋᩀ᪄ᨋᩏᨋᨑᨋᩥᨑᩏᨋᨵᩧ᪱ᨋᨑ᪄ᨎ 
ᨎᨕ᪄ᨋᩏᨋᩏᨋ᪠᩶ᨋᨮᨋ᪄ᨋ᪱ᨓ᩶ᨎᨎᩏᨋ᩶ᨕ᪄ᨋᩏᨋᨵᨑᨋ᪠᪱ᨋᪧᨕᨋᩲᨕᩏᨎ 
   Een	  betere	  is	  zelfs	  door	  de	  Boeddha	  niet	  onderwezen.	  	  

Dit	  is	  het	  vertrouwelijke	  advies	  van	  mij,	  een	  oude	  man,	  aan	  jou.	  
Het	  is	  echter	  niet	  alleen	  een	  verklaring	  uit	  mijn	  mond,	  (maar	  uit	  mijn	  hart,)	  
ik	  heb	  hier	  in	  mijn	  eigen	  belang	  veel	  over	  nagedacht.	  
	  	  

ᨎ᪣ᨋᨋᨵᫍᨕ᪄ᨋ᪆ᨋᨓᨵᨋᨕᨋᨓᨵᨎᨎᨕ᪄ᨋᩏᨋᨵᩡᨓ᪄ᨋᨹᨑᨋᨋ᩶ᨕ᪄ᨋ᩶ᩏᨎ 
ᨎᨮᩏᨋᨵᫍᨑᨋ᪄ᨕ᪱ᨋᨑᨋᨵᩧᨕᩏᨋᨓ᪄ᨋᨕᨵᨎ ᨎ᪣ᨋ᪠ᨋᨋ᩶ᨕ᪄ᨋᨕᨋ᪱ᩏᨋ᪠ᨎ 

Heel	  goed,	  u	  hebt	  gelijk,	  zei	  de	  jongeman.	  	  	  
Maar	  eerst	  zijn	  er	  nog	  wat	  zaken	  die	  ik	  moet	  afhandelen.	  
Ik	  moet	  voorzien	  in	  de	  behoeften	  van	  mijn	  familie	  	  
en	  voor	  mijn	  huis	  en	  bezittingen	  zorgen.	  	  
	  

ᨎᨕᨋᨵᨋᨮᨕ᪱ᨋᨋ᪱ᨑᨋ᩹ᨵᨋᩏᨎ ᨎ᩶ᨓᨋᩞᨓᨋᩏᨓᨋᨋᩚᨕᨋᨑᨵᨋ᪣ᨓ᩶ᨎ 
ᨎ᩶ᨓᨋ᩹ᨋᩏᨓ᩶ᨋᨵᩡᨑᨋ᩶ᨋ᩶ᨵᨕᨋᨓᨎᨎᩀ᩶ᨋᨕᨋᨑ᪄ᨋᩩᨋ᪱ᨋ᪱ᨶᨋ᪠ᨎ 

Daarom	  heb	  ik	  nu	  nog	  geen	  tijd,	  maar	  daarna	  zal	  ik	  zeker	  Dharma	  doen!	  
	   	   	   Als	  ik	  dat	  heb	  voltooid,	  kom	  ik	  bij	  u	  terug	  om	  weer	  met	  u	  te	  spreken.	  

De	  oude	  man	  knorde:	  	  
	  

ᨎᨱᨕ᩶ᨋᨑᨋ᪠᪱ᨋ᩶ᨕ᪄ᨋᩰᨕᩏᨋᨋᨑ᪄ᨎ ᨎᨕᨋᨵᨑᨋᨕᨋ᪄ᨋ᪣ᨓ᩶ᨋᩥ᪱ᨋᨎ 
ᨎᩏᨋᩏᨋᩔᨋ᪱ᨕᨋᫍᨑᨵᨋ᪄ᨋᨕ᩶ᨎᨎᨋᨕᨋ᪱ᨑᨋᩀ᪄ᨋᨮᨋ᪔ᨋ᪠ᫍᨑ᪄ᨎ 

Jouw	  houding	  is	  leeg	  van	  redenen.	  
Kort	  geleden	  had	  ik	  ook	  dat	  soort	  gedachten	  	  
en	  was	  van	  plan	  om	  me	  snel	  bezig	  te	  houden	  met	  beoefening.	  
Maar	  werk	  is	  als	  de	  baard	  van	  een	  man:	  
	  

ᨎ᪠ᩖ᩶ᨋᨙᨑ᪄ᨋ᪠ᩖ᩶ᨋᨙᨑ᪄ᨋᩜᨓᨋ᪱ᩏᨋᨑ᪄ᨎᨎᨕᨋᨵᨋᨕᨋᨵᨋ᪱ᨋ᫄ᨋ᪠ᨑᨎ 
ᨎᩏᩏᨋᨋ᪱ᨑᨋ᫄ᨓᨋ᫄ᨋ᪄ᨋᩲᨎᨎᨑᨋ᪠ᨕᨋ᩶ᨑᨋᨑᨋᩲ᪱ᨋᩖ᩶ᨋ᪠ᨎ 

hoe	  vaak	  je	  die	  ook	  scheert,	  hij	  komt	  altijd	  weer	  terug.	  
De	  baard	  wordt	  zelfs	  langer	  en	  het	  scheren	  houdt	  niet	  op.	  

	   Mijn	  jaren	  zijn	  zo	  voorbij	  gegaan,	  maar	  het	  werken	  hield	  nooit	  op.	  
Uitstel	  is	  louter	  jezelf	  voor	  de	  gek	  houden.	  
	  

ᨎᨱᨕ᩶ᨋᨋᩚᨕᨋᨑᨋᨓᨋ᪠ᨋ᪱ᨓ᩶ᨎ ᨎ᩶ᨕ᪄ᨋ᪱ᨓ᩶ᨋᨮᨋ᪠᩶ᨋᩡᨑᨋ᪱ᨋᨎ 
ᨎ᩶ᨓᨋ᪠ᨋᨱᨓ᩶ᨋᩏᨋᨋ᩹ᨋᨕᩏᨎᨎᩀ᪄ᨋᨕᨋ᪱ᨋ᪄ᨑᨋ᩶ᨕ᪄ᨋ᩹ᨋᩛᨵᨎ 

Er	  is	  dan	  geen	  er	  hoop	  dat	  je	  spirituele	  realisaties	  zult	  verwerven 
en	  ons	  gesprek	  is	  dan	  zinloos	  geweest.	  
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Daarom:	  keer	  maar	  terug	  naar	  huis	  	  
	   en	  laat	  deze	  oude	  man	  achter	  die	  mani	  mantra’s	  zal	  reciteren.	  
	  

ᨎ᪣ᨋᨋᨵᫍᨕ᪄ᨋ᪆ᨋᨋᨋᩧᨓᨎᨎᩀ᩶ᨋᨕᨋᩬᨕᨵᨋ᩶ᨕ᩶ᨋ᪱ᨑᨋᨵᩧᨕᩏᨋ᪠ᨎ 
ᨎ᩶ᨓᨋ᩼ᨋᨓᨋƯᨵᨋᨵᩏᨋ᪄ᨋᨕ᩶ᨎᨎ᪣ᨋ᪠ᨋᨋ᩶ᨕ᪄ᨋ᩶ᨑᨋ᪽᪱ᨋᫍᨑᨵᨎ 
ᨎ᪠ᨫᨋ᪄ᨋᩜᨕᨵᨋƯᨵᨋᩜᨑᨋᩮᨋᨕ᩶ᨎᨎ᪣ᨋᨋᩀ᩶ᨋᨕᨋᨋᨋᨎ	  

De	  jongeman	  riep	  geschokt	  uit:	  
oude	  man	  wees	  niet	  zo	  wreed	  voor	  mij!	  
Het	  zou	  waanzin	  zijn	  om	  alles	  wat	  ik	  heb	  ondernomen,	  
zomaar	  achter	  te	  moeten	  laten.	  
Hierop	  reageerde	  de	  oude	  man	  met	  de	  woorden:	  ha	  ha!	  

	  
ᨎᩏᨋᨋ᩶ᨓᨋᨨ᩶ᨋ᪣ᨋᩚᨕᨵᨋᩰᨓᨎ ᨎᨕᨋᨕᨵᨋ᩶ᨑᨋ᪄ᨋ᪣ᨋ᪠ᨑᨋᨕᨎ 
ᨎᨓᨋᨼ᪠ᨋᩬᨕᨵᨋ᩶ᨕ᩶ᨋ᪱ᨑᨋᨵᩧᨕᩏᨋ᪠ᨑᨎᨎᩀ᩶ᨋᨕᨋ᪠᪽᪄ᨋᨕᨋ᪱ᨋᫍᨑᨵᨋᨕ᩶ᨎ 

Ja	  dat	  kun	  je	  wel	  tegen	  mij	  zeggen,	  	  
maar	  de	  heer	  van	  de	  dood	  die	  in	  het	  zuiden	  woont,	  
houdt	  geen	  rekening	  met	  iemands	  plannen.	  
Hij	  zal	  niet	  vragen	  of	  je	  oud	  of	  jong	  bent,	  

	  
ᨎ᩶ᨓᨋᨋᨻᨕᨋᨑᨵᨋᨓᨋᩛ᩶ᨋᩮᨕᨎᨎ᩶ᨓᨋᨑᨋ᪠ᨋᩃᨵᨋ᪣ᨋᨑᨋᩡᨑ᪄ᨎ 
ᨎᩀ᪄ᨋᨵᫍᨕ᪄ᨋ᪱ᩲᨕ᩶ᨋ᪱᪄ᨋᩲ᪱ᨋᩖ᩶ᨋᨑᨎᨎᨋᨕᨋᫀᨑᨋᨩ᩶ᨋ᪥ᨓᨵᨋᨋ᪠ᫍᨑ᪄ᨎ 

hoog	  of	  laag,	  rijk	  of	  arm,	  klaar	  of	  niet,	  
iedereen	  moet	  alleen	  gaan	  en	  het	  onafgemaakte	  werk	  achterlaten.	  
Als	  de	  draad	  van	  het	  leven	  opeens	  wordt	  verbroken,	  
zoals	  een	  draad	  die	  knapt	  door	  te	  zware	  belasting,	  
is	  er	  geen	  tijd	  om	  een	  plan	  te	  maken.	  

	  
ᨎᨑᩏᨋᩏᨓᨋ᪠ᫍᨵᨋ᪄ᨋᨻᨕᨋᨵᨑ᪄ᨋ᪉ᩏᨎᨎ᩶ᨓᨋ᩹ᨋ᪱ᨑᨋᨫᨋᩲ᪠ᨋ᪱ᨓ᩶ᨋᨑ᪄ᨎ 
ᨎᨵ᪄ᨋƯᨵᨋ᪱ᨑᨋᩚᨕᨋ᩶᪠ᩏᨋ᪱ᨓ᩶ᨋᨑ᪄ᨎᨎ᪄᪱ᨋᨤᩏᨋ᪠ᨫᨋ᪄ᨋᨻᨕᨋ᪠ᨋᨎ 

Als	  je	  sterft	  zonder	  spirituele	  kennis,	  
sterf	  je	  in	  pathetische	  hulpeloosheid.	  
Op	  dat	  moment	  zullen	  je	  ideeën	  veranderen	  
over	  het	  belang	  van	  kortstondig	  werk.	  

	  
ᨎ᩶ᨋᩮᨋ᪠ᨫᨋ᪄ᨋ᩶ᨕ᪄ᨋᨕ᩶ᨋᨑ᪄ᨎᨎᨕ᪄ᨋᩏᨋ᪙᪄ᨋᨋ᪼ᨋ᪠ᨋ᩶ᨙᨕ᪄ᨎ	  
ᨎ᩶ᨓᨋ᪠ᨋ᩶ᨓᨋᨋᩡ᪄ᨋᨋ᩶ᨙᨕ᪄ᨎᨎ᪣ᨋᨋᨵᫍᨕ᪄ᨋ᪆ᨋᨵᨋ᪠᪽ᨋᩧᨓᨎ 

Zou	  het	  niet	  nuttiger	  zijn	  om	  nu	  al	  je	  geest	  te	  veranderen	  
zolang	  er	  nog	  tijd	  is	  om	  je	  geest	  te	  trainen?	  
Maar	  nuttig	  advies	  is	  zeldzaam	  in	  deze	  wereld	  
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en	  nog	  zeldzamer	  is	  degene	  die	  het	  opvolgt.	  
Toen	  knielde	  de	  jongeman	  neer	  voor	  de	  oude	  man	  en	  zei:	  

	  
ᨎᪧᨋ᪱ᨋ᩶᪢ᨋᨵ᩹ᨵᨋᨨᨕᨋ᪱ᨮ᪄ᨋ᪄ᨎᨎ᩶ᨵᨓᨋ᪠ᨓᨋᩚᨓᨋᨵᩡ᪄ᨋ᫄ᨕᨋᨋᩏᨎ 
ᨎᨵ᩶᪱ᨋᨋ᩶ᨑᨋᨋ᪠ᨋ᪱ᨑᨋ᩹ᨵᨎᨎᩀ᩶ᨋᨕᨑᨋ᫅ᨋ᪠ᩏᨋ᩶ᨵᨓᨋ᪠ᨑᨋ᪠ᨓᨎ 

Noch	  de	  hoogste	  leraar	  op	  de	  meest	  versierde	  zetel,	  
noch	  de	  meest	  geleerde,	  noch	  de	  hoogste	  yogi,	  
heeft	  mij	  ooit	  een	  diepgaander	  les	  geleerd.	  
Oude	  man,	  u	  bent	  werkelijk	  een	  spirituele	  vriend.	  

	  
ᨎᨱᨓ᩶ᨋᨑᨋᩖᨑᨋᨵᩏᨋ᪠ᫍᨑ᪄ᨋ᩹ᨋ᪣ᨓ᩶ᨎᨎ᩶ᨋ᩹ᩏᨋᨵ᩶᪱ᨋᨋᩴᨵᨋᩞᨓᨋᨵᨑᨵᨎ 
ᨎ᪣ᨋᨋᩀ᩶ᨋᨕᨋᨕᨋ᪄ᨋᨓᨵᨎᨎᩀ᩶ᨋᨕᨋ᪱ᨋ᪳ᨕᩏᨋ᩶ᨶᨋ᪳ᨕᩏᨋᩏᨎ 

Ik	  zal	  uw	  advies	  opvolgen,	  spreek	  alstublieft	  verder	  over	  deze	  zaak.	  
De	  oude	  man	  antwoordde	  goed.	  Ik	  heb	  vele	  jaren	  op	  deze	  aarde	  geleefd,	  
en	  heb	  dus	  veel	  van	  het	  leven	  ervaren.	  

	  
ᨎ᩶ᩏᨋᨕᨋᩚᨕᨋᨑᨋᨢᩏᨋ᫅ᨵᨋᨎᨎ᩶ᨑᨋᨋ᩶ᨙᨋᫍᨑᨵᨋ᪱ᨑᨋ᩹ᨵᨋᨎ 
ᨎᩀ᩶ᨋᨑᩏᨋᨮᨕᨵᨋ᪄ᨋᨕᩏᨋᨋ᪱ᨓ᩶ᨎᨎ᪣ᨓ᩶ᨋ᪄ᨋᨵᫍᨕ᪄ᨋᨑᨋ᩹ᨋ᩶ᨑᨋᨹᨑᨎ 

Niets	  is	  moeilijker	  te	  begrijpen	  
dan	  de	  principes	  van	  het	  spirituele	  pad.	  
Nog	  moeilijker	  is	  dat	  te	  doen	  op	  oudere	  leeftijd.	  
De	  periode	  van	  de	  jeugd	  is	  de	  beste	  tijd	  om	  te	  leren	  
en	  vertrouwd	  te	  raken	  met	  het	  onderricht.	  

	  
ᨎᨵᫍᨕ᪄ᨋ᩹ᨋᨢᩏᨋᫍᨑᨵᨋ᫉ᨵᨋᩴ᪠ᨋ᪄ᨎ  ᨎᩀᨋᩏᨋᨵᨋᨓ᪄ᨋᨋ᫄ᨕ᩶ᨋᨓ᩶ᨎ 

Als	  je	  dan	  oud	  wordt	  door	  de	  jaren	  heen,	  	  
is	  het	  gemakkelijk	  je	  beoefeningen	  te	  blijven	  doen.	  

	  
ᨎᩚᨕᨋᨑᨋᨵ᪄᩶ᨋᩖᨑᨵᨋᨵᨕᨋ᪤ᩏᨋ᪄ᨎᨎᩖᨓᨋ᪣ᨋᩚᨕᨋᨋᨻᨕᨋ᫄ᨕ᩶ᨋᨓ᩶ᨎ 
ᨎᪧᨕᨋ᪉ᨋ᪱ᨋ᪱ᩏᨋ᩼᪄ᨋᩲᨕᨵᨋᩏᨎ ᨎ᩶ᨑᨋ᪄ᨋᩚᨕᨋᨋᩚᨑᨵᨋ᩼ᨑᨋ᪱᫇ᨕ᩶ᨎ 

Als	  je	  de	  lessen	  werkelijk	  begrijpt,	  al	  is	  het	  maar	  één	  enkel	  punt,	  
zullen	  al	  je	  activiteiten	  overeenstemmen	  met	  het	  goede.	  
Het	  is	  niet	  nodig	  om	  aan	  veel	  verschillende	  dingen	  te	  denken.	  
Probeer	  om	  al	  je	  activiteiten	  met	  de	  Dharma	  te	  mengen.	  

	  
ᨎᫀᨋ᪠ᨋ᪠ᨓᨋᨵᩡᨓ᪄ᨋ᫅ᨋ᪠ᫍᨑ᪄ᨋ᪠ᩰᨓ᪄ᨎ ᨎ᩶᪱ᨋ᫄ᨑᨵᨋ᪂ᨕ᪱ᨋᨋ᪱ᨑᨵᨋ᪠ᫍᨑ᪄ᨋᩏᨎ 
ᨎ᩶ᨑᨋ᪉ᩏᨋᨳᨑᨋᨋ᪩᩶ᨋᨑᨋᩚᨕ᩶ᨎ ᨎᪧᨕᨋ᪠ᩏᨋᩂᨋ᪠ᩰ᪄ᨋᩥᨑᩏᨋᨕᨋᨎ 
ᨎᩲᨕᨋ᪠᪱ᨋᩆᨕ᪱ᨋᨵ᪱ᨋᨵᩖᨑᨵᨋᩩᨋ᩼ᨑᨎ  
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De	  basis	  van	  alle	  beoefening	  ligt	  in	  de	  juiste	  toewijding	  aan	  de	  spirituele	  leraar	  en	  het	  
beschermen	  van	  je	  geloften	  en	  samaya-‐verbintenissen	  even	  zorgvuldig	  als	  je	  ogen.	  
Keer	  wereldse	  zaken	  de	  rug	  toe	  en	  houd	  je	  bezig	  met	  studeren	  nadenken	  en	  mediteren	  
over	  het	  heilzame	  onderricht	  van	  de	  Boeddha	  en	  van	  Lama	  Tsong	  Khapa,	  zijn	  uitvoerder	  
in	  Tibet.	  

	  
ᨎᩂ᪠ᨋ᪠ᩬᨓ᪄ᨋ᪠ᨵᨋᩊᩏᨋᨋ᪠᩶ᨋ᪄ᨎᨎᩏᨋᩂᨋᨵᨋᨑᨋᫀᨓᨋ᪄ᨋᨕ᩶ᨎ 
ᨎᨋᨓᨋ᩶ᨵᨋᨋᨋᨓᨋᨪᨑ᩶ᨎᨎ᪢ᨋᨵᩖᨓᨋ᪠᪱ᨋᨋᨼ᪠ᨋ᪄ᨋᨕᩏᨎ  

Wanneer	  je	  je	  op	  deze	  manier	  inspant	  in	  de	  methoden	  voor	  het	  verzamelen	  van	  
verdienste	  en	  het	  zuiveren	  van	  je	  geest,	  zal	  de	  verlichting	  je	  ten	  deel	  vallen.	  

	   Dan	  mijn	  zoon	  zul	  je	  vreugde	  kennen,	  en	  zullen	  al	  je	  verlangens	  worden	  vervuld.	  
	  
ᨎ᪣ᨋᨋᨵᩡᨑᨋᨙᨋᨻᨕᨋ᪱ᩴ᪄ᨋᩧᨓᨎ ᨎ᩶ᨓᨋᨑᨋᩡᨑ᪄ᨋ᪱ᨕᨋᨑᩏᨋ᪄ᨋ᪠ᩏᨎ 
ᨎᩚᨕᨋ᪠ᩂ᩶ᨋ᩼ᨑᨋ᪱ᨋ᪱ᨋ᪬ᨵᨋᨑᨎᨎ᩶᪱ᨋᩚᨕᨋᩎ᪠ᨋᨋᨋᪧᩏᨋᨕᨎ   

Zo	  ging	  het	  gesprek	  tussen	  de	  twee	  voort	  en	  ze	  werden	  spirituele	  vrienden.	  
Ze	  wonen	  nu	  samen	  in	  het	  bos,	  vrij	  van	  de	  acht	  wereldse	  belangen,	  
volledig	  geabsorbeerd	  in	  de	  beoefening	  van	  meditatie.	  

	  
ᨎ᩶ᨓᨋᩮᨋᩀ᪄ᨋᨵᫍᨕ᪄ᨋᩚᨋᩆᨕᨋ᩶ᩏᨎ ᨎᩡ᪱ᨋᨋ᩶ᨵᨋᨑᨋᨵᩧ᪱ᨋ᩶ᨑᨋᩏᨎ   
ᨎᩏᨋ᪠ᫍ᪄ᨋ᪱ᩲᨋ᩶ᨵᨋᩡ᪱ᨋᨓ᪄ᨋᨎᨎᪧᨕᨋᨮᨋᨕᨵᨋᨑᨋᩃᨋᨺᨋᩖᨑᨵᨎ  

Dit	  is	  het	  verhaal	  van	  de	  oude	  man	  en	  de	  jongeman	  	  
die	  elkaar	  op	  een	  dag	  ontmoetten.	  	  
Het	  verslag	  van	  het	  gesprek	  dat	  volgde	  heb	  ik	  opgeschreven	  	  
om	  mijzelf	  en	  anderen	  ertoe	  te	  inspireren	  de	  Dharma	  te	  beoefenen.	  

	  
ᨎᩏᨋᨋᩡ᪱ᨋ᪳ᨕᩏᨋ᪱ᨋ᪱ᩚᨑᨋᩏᨎᨎᨓ᪱ᨋᩖ᪄ᨋ᪱ᨕᨋᨋ᪉ᨋ᫄ᨕᨵᨋᨎ 
ᨎ᩶ᨑᨋ᩼ᨋᨑᨑᨋᩏᨋ᪙᪄ᨋᨑ᩶ᨋᩥ᪱ᨎ ᨎ᩶ᨙᨕ᪄ᨋ᪱ᩚᨕᨵᨋ᪠ᩰ᪄ᨋᨑᨋᩍᨕ᪄ᨋ᪱ᨓᨋ᪥ᨑᨎ  

Ik,	  de	  auteur	  Konchog	  Tenpäi	  Drönme,	  heb	  niet	  veel	  ervaring	  in	  het	  leven.	  
Maar	  ik	  dacht	  als	  ik	  dit	  gesprek	  opschrijf	  voor	  het	  nageslacht,	  
rijzen	  hopelijk	  in	  de	  harten	  van	  de	  mensen	  enkele	  goede	  kwaliteiten.	  

	  
ᨎ᩶ᨑᩏᨋᩬᨕᨵᨋ᪠ᨕᨋ᪽᪱ᨋᫍᨑᨵᨋ᪱ᨋᨑ᪄ᨋᨑᨋ᪠ᫍᨑᨋ᪠ᩂᨋᨋᨎ 

ᨱᨕ᩶ᨋᨑᩏᨋᨵᨕ᪄ᨋᨋᨋ᩶ᨵᨋᫍᨑᩏᨎᨎᩀ᪄ᨋᩡᨑ᩶ᨋᨋᨱᨕ᩶ᨋ᪱ᨑᨋ᩶ᨵᨋ᪄ᨎ 
ᨎᨓᨋ᪱ᨋᨱᨕ᩶ᨋ᪕ᨕ᩶ᨋᨪᨓᨋ᪠ᨕᨋ᪄ᨑᨎᨎ᩼ᨋᨋ᩶᪱ᨋᨋᩮᨋ᪢ᨋᨺᨎ 

Hierover	  staat	  in	  de	  Vierhonderd	  Verzen:	  
Je	  wilt	  wel	  graag	  lang	  leven,	  maar	  je	  wilt	  niet	  graag	  oud	  worden.	  
Helaas,	  je	  beoefening	  lijkt	  op	  die	  van	  dwaze	  personen.	  
Richt	  je	  geest	  op	  de	  zuivere	  leer. 
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ᫍᨓᨋ᩶ᩏᨎ ᩶ᨓᨑᨋᨻᨓᨋᨋᨋ᪠ᨋ᪱᫇᩶ᨋᨋᨎ 

᪱ᨑᨋᩀ᪄ᨋᨕᨋᨵᨋᫍᨑᨵᨋᨪᨓ᩶ᨋ᪱ᨕᨑᨋ᫅ᨋ᩹ᨋᫎᨵᨋᨋᨋᨵᫍᨕ᪄ᨋ᪆ᨋ᪇᪱ᨋᨑᨎᩀ᩶ᨋᨕᨋᨱᨕ᩶ᨋᨵᨵᨋᩏ᪄ᨋ
᪄ᨕᨋᫍᨓᨋ᪠ᫍ᩶ᨋᨵ᩶ᨋ᩹ᨋ᪣ᨓ᩶ᨋᩖᨑᩏᨋ᩶ᨓᨋ᪇᪱ᨋᨑᨋ᪄ᨋᨑᩏᨋ᩹ᨋᨵᨕ᪄ᨋᨋ᩶ᨕ᩶ᨋᩏᨋᨑ᪄ᨋᩧᨓᨎ 
ᨎ᩶ᨓᨑᨋᨑᨋ᩶ᨓᨋ᪇᪱ᨋᨑᨋ᪕ᨕ᩶ᨋᨋ᪄ᨑᨋ᪵ᨕᩏᨋᨑᨋᨪᨓᨋ᪠ᨕᨋ᩶ᩏᨋ᩼ᨋ᪠ᨋᨮᨕᨋ᪄ᨋᨋ᩶᪱ᨋᨋᩮᨋᨺᨋᨕᨎ 
᩶ᨓᨋᨑᨋ᩶ᨓᨋᩮᨋ᪄ᨋ᪠᩶ᨵᨋᩡᨑ᩶ᨋᨑᨋ᪃ᨵᨋ᪠ᩔᨋᨑᨵᨋᨋᨵᫍ᪄ᨋᩚᨑᨋ᪠ᨋ᪄ᨋᨵᫍ᪄ᨋ᩶ᨵᨋᩏᨋ᩶ᨑᨋᩮᨋ᪢ᨑᨋ
ᩚᨕᨋᩖ᪄ᨋ᪄ᨕᨋᫍᨓᨋᨪᨕᨋ᪠ᨋ᩶ᩏᨋ᪀᪄ᨋᨋ᪣ᨋ᩶ᨵᨕᨋᨕᨎ 
ᨎᫍᨓᨋᨑᨋ᩶ᨵᨕᩏᨋᨋᨵᨋ᪠ᨋ᪣ᨋᨋᨑ᪄ᨋ᪄ᨕᨎᨎ 

Sommige	  oude	  mensen	  die	  in	  een	  park	  zitten	  worden	  door	  jongelui	  bespot,	  die	  zeggen:	  
oudjes,	  uw	  lichaam	  ziet	  er	  niet	  uit	  en	  ze	  lachen	  hen	  uit,	  terwijl	  ze	  zelf	  langdurig	  jong	  
wensen	  te	  blijven.	  	  
Daarom	  is	  dit	  enkel	  het	  gedrag	  gelijkend	  op	  dat	  van	  dwaze	  personen,	  die	  zich	  beter	  op	  
de	  zuivere	  leer	  moeten	  richten.	  	  
Met	  kennis	  van	  het	  eigen	  lijden	  begrijpt	  men	  dat	  het	  ook	  op	  anderen	  van	  toepassing	  is	  
als	  zij	  sterven.	  Zo	  dient	  men	  teleurstelling	  (met	  het	  cyclische	  bestaan)	  op	  te	  wekken.	  
Dit	  is	  duidelijk	  de	  bedoeling	  van	  dit	  citaat.	  


